Vertellen

Naar wie luister jij?
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Werkvormen
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e Gesprek; Stel de kinderen de

themavraag: naar wie luister jij?
o Vraag ze ook waarom ze naar
diegene luisteren. Bespreek de stelling:
Luisteren doe je alleen met je oren,

Spel: Maak een kring. Een kind zit

geblinddoekt in het midden. Wijs

iemand aan om dit kind te roepen. Het
kind in het midden wijst aan waar het geluid
vandaag komt. Heeft hij het goed? Dan mag
hij de aanwijzer een opdrachtje geven,
bijvoorbeeld: ‘Spring drie keer op en neer.’ De
aanwijzer luistert en voert de opdracht uit.

Muziek: Kies een rustgevend muziekje

uit, laat de kinderen in een gemakke-

lijke positie liggen of zitten. Wie dat wil,
doet zijn ogen dicht. De kinderen luisteren
goed naar de muziek. Wat hebben ze allemaal
gehoord? Speel daarna de muziek nog eens
af en laat de kinderen bewegen op de wat ze
horen.

Vertelling 4-7 jaar

Naar wie luister jij?

Naar wie luister jij? Luister jij naar je moeder als ze zegt dat je naar school toe moet?
Of naar de jufals ze zegt dat je op moet ruimen? Meestal wel. En misschien luister je
soms even nict, Dan ga nog even door met spelen. Of laat je de Lego op tafel liggen. Je
ruimt het niet op, want je wil er straks nog mee verder. En misschien, heel misschien,
luister je een keertje niet als je vader zegt dat je alle spruiten op moet eten.

Luisteren doe je niet alleen met je oren. Horen wel. Je hoort je vriend vertellen over

de fijne voetbalwedstrijd. Zijn woorden gaan je oren in en je begrijpt wat hij zegt. Als
je ook nog eens luistert naar je vriend, dan dde je wat met de woorden die je hoort. Je
zegt tegen je vriend: ‘Wat leuk dat je zo fijn gespeeld hebt!” En misschien ga je daarna
samen voetballen. Dan kan je vriend jou leren hoe je een panna maakt.

Jezus vraagt ook aan de mensen: ‘Naar wie luister jij?" Hij wil dat ze niet alleen zijn
woorden horen. Maar er ook echt naar luisteren. Dat ze er iets mee doen.

Luister maar:

Jezus praat. En de mensen horen wat hij zegt. Maar luisteren ze ook? Ze stellen vragen
aan Jezus. Maar ze snappen het antwoord niet. Het is soms zo lastig om de woorden
van Jezus te begrijpen!

Jezus zegt: ‘Horen jullie wat ik zeg? Luisteren jullie naar mij?’

De mensen kijken verbaasd. ‘Wij horen je wel hoor. Maar wij hoeven heus niet te
luisteren. Wij luisteren alleen naar onze vader en moeder. We luisteren ook naar de
bazen van het land. En we luisteren naar God.’

Jezus wijst naar zichzelf, ‘Ik kom van God’, zegt hij. ‘Alles wat ik jullie vertel, heb ik
zelf gehoord van God. Tk heb het niet alleen gehoord, maar ook gezien. God heeft mij
gestuurd, Om jullie deze woorden te zeggen.’

De mensen horen wat Jezus zegt. Maar ze begrijpen er niks van. En ze willen niet

luisteren.
Jolanda van der Marel
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